
De Wijert

— Charvi en Aurelija zitten in het gras, in de schaduw van een grote 
iep. Aurelija komt uit Letland, Charvi uit India – maar ze wonen nu in 
De Wijert-Noord. Aurelija loopt soms, nadat ze boodschappen gedaan 
heeft, even het Hendrik de Vriesplantsoen in. ‘Ik heb al een aantal 
buurtbewoners ontmoet, we kennen elkaar nu. Dat is heel leuk. Ik zou 
niet op een andere manier met ze in contact gekomen zijn. Er woont 
hier een oude man, elke keer als we elkaar tegenkomen praten we even. 
Dat zijn mooie verbindingen.’ —



— Boushra kwam vanuit Syrië naar Groningen, op zoek naar de  
vrijheid die ze in haar eigen land niet had. Maar ook hier wordt ze  
door andere Syriërs veroordeeld. Die kijken afkeurend als ze danst, 
zingt, lacht of een sigaret rookt. 
Een paar weken geleden ontdekte Boushra het Hendrik de 
Vriesplantsoen. ‘Zo gauw ik verdrietig ben, ga ik hierheen.  
Dit park geeft me een vredig gevoel. Als ik een vogel zie vliegen,  
voel ik me ook vrij. Zo gauw ik hier ben, word ik rustig. Voor mij is  
dit de mooiste plek van Groningen.’ —

De Wijert



— Anna en Allian kennen elkaar al hun halve leven. Ze hadden een 
relatie, gingen uit elkaar, maar zijn nog altijd goede vrienden. 
Nu zitten ze op een bankje in het Hendrik de Vriesplantsoen. Anna kijkt 
naar Allian. ‘Soms denk ik: wat zou ik met mezelf aanmoeten als hij er 
niet zou zijn? Met hem hier zitten en praten laadt me op.’ 
‘Ik voel me veilig bij Anna’, zegt Allian. ‘En ze brengt ook veel liefde mee. 
Eigenlijk heeft zij mij geleerd om lief te hebben en te vertrouwen. 
Daar ben ik heel dankbaar voor.’ Hij kijkt Anna aan en glimlacht. 
‘Wij zijn niet te breken.’ —

De Wijert



— Vijay Kumar komt uit India en reisde voor zijn werk de halve wereld 
over. In 2021 kwam hij naar Groningen, het was zijn eerste keer in 
Europa. En het bevalt hem. ‘De mensen zijn hier vriendelijk en altijd 
bereid je te helpen. En het maakt ze niet uit waar je vandaan komt.’ 
Een paar dagen geleden ging Vijay persoonlijk zijn vrouw en twee 
kinderen ophalen uit India. Want ook voor hen ziet hij in Groningen 
een toekomst. Nu zitten ze in het Hendrik de Vriesplantsoen in 
De Wijert-Noord. En als het aan Vijay ligt, blijven ze samen hier. —

De Wijert



— Dana en Jasper wonen sinds kort in de flat boven het winkelcentrum 
aan de Van Lenneplaan. Vandaag besloten ze een rondje te gaan 
wandelen in het Hendrik de Vriesplantsoen. ‘Om naar de vogels te 
kijken’, zegt Jasper. ‘Hier zijn er een heleboel.’ 
‘We zijn biologen’, zegt Dana lachend. ‘Het is fijn dat deze plek hier is,’ 
zegt Jasper. ‘Vooral omdat er in de directe omgeving weinig groen is. 
En de rest van de wijk is ook niet zo spannend.’ Dana knikt. ‘Dit park 
brengt alles bij elkaar.’ —

De Wijert



— Matthew en Lucas hebben net een set tweedehands kussens 
opgehaald in De Wijert-Noord. ‘Toen we uit de bus stapten zagen we 
dit park’, zegt Matthew. ‘We dachten: daar gaan we even zitten.’ Het stel 
is Brits. Lucas kwam in 2020 in Groningen studeren en Matthew wilde 
hier altijd al wonen, dus ging met hem mee. 
Wat vinden ze van de stad? Kennen ze deze wijk eigenlijk? Tijd voor 
antwoorden is er niet, want de bus komt aanrijden. Matthew en Lucas 
rennen met de kussens onder hun arm richting de halte. Als de bus 
wegrijdt, kijken ze nog een laatste keer naar de wijk die ze misschien 
wel nooit zullen leren kennen. —

De Wijert



— Michel zit met zijn zoon Robin en dochter Daphne te vissen in het 
Hendrik de Vriesplantsoen. Vanuit de flat waar hij woont kijkt hij uit 
op het park waar hij zelf als kind ook met zijn hengel zat. 
Daphne kijkt vanaf de rand van de vijver vertwijfeld naar haar vader. 
Het visdraad zit in de knoop. ‘Breng de hengel maar even hier’, 
zegt Michel. 
‘Je hebt poep onder je schoen!’, roept Robin tegen zijn zusje. 
Terwijl Daphne probeert naar haar schoenzool te kijken, raakt het 
vishaakje vast in haar shirt. Michel glimlacht. De cirkel is rond: 
deze plek gaat in dit gezin weer een generatie mee. —

De Wijert



— Musa komt uit Somalië. Hij voert de duiven in het Hendrik de 
Vriesplantsoen. Omdat hij geen Nederlands of Engels spreekt, is 
het lastig om een gesprek met hem te voeren. Hij heeft er zelf ook 
niet zo’n behoefte aan. 
In dit park in De Wijert vinden elke dag ontmoetingen tussen 
buurtgenoten plaats. Meestal hoort daar taal bij, maar niet altijd. 
Zonder woorden heb je weinig om je achter te verschuilen. Zo krijgt 
de verbinding die je maakt een andere lading. —

De Wijert



De wijk waarin je woont is een belangrijk onderdeel van 
je leven. Het is de plek waar je thuis bent, de plek waar je 
ruimte vindt, de plek waar je opgroeit en de plek waar je 
ouder wordt. Je wijk doet iets met je. Soms heb je dat zelf 
niet eens door.  
Vier Groningse wijken worden de komende jaren 
vernieuwd. Beijum, De Hoogte/Indische Buurt, Selwerd 
en De Wijert worden mooier, fijner en gezonder. Terwijl 
die wijkvernieuwing plaatsvindt is het waardevol om stil te 
staan bij wat deze wijken nú zijn. Wie wonen er? Wat speelt 
er? En wat maakt elke wijk bijzonder? In opdracht van de 
gemeente Groningen gaan wij, kunstenaar Sijas de Groot 
en fotograaf David Vroom, op zoek naar het verhaal van 
elke wijk. We lopen rond, verdwalen, bellen aan, spreken af, 
komen tegen, halen op en nemen mee. 
Het verhaal van elke wijk komt terecht in een mooie krant 
die we teruggeven aan de wijkbewoners. Deze kaart is 
alvast een voorproefje. Zo proberen we je op een andere 
manier naar je eigen wijk te laten kijken. Want vaak zit het 
bijzondere in het alledaagse – je moet het alleen even zien. 

Contact
wijkproject@tussenland.net

Volg ons op Instagram voor mooie beelden 
en verhalen uit vier buitengewone wijken
@veranderendewijk

tussenland.net

Mede mogelijk gemaakt door
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