
Zo’n duizend jaar geleden begon de ‘Stadsraad’ op de 
Grote Markt te vergaderen. We weten dat in 1310 al een 

derde “rathuis” gebouwd werd. Het stond midden op de 
Grote Markt en de voorkant was gericht naar het noorden. 

Het stadsbestuur zag door de jaren heen zijn taken steeds 
meer uitbreiden. In 1443 werd het Raadhuis uitgebreid. 

Het eerste 
Raadhuis

Tussen het Raad- en Wijnhuis werden in het begin van de 
16e eeuw vertrekken gebouwd die de Hoofdmannenkamer 

vormden. De Hoofdmannen waren een afzonderlijk 
bestuurlijk college die voor de Stadse bezittingen in de 

Ommelanden werkten. Aan de zuidkant van het Raad- en 
Wijnhuis werden door particulieren drie huizen gebouwd. 

Het stadsbestuur kocht deze drie panden in de 17e eeuw 
op om te gebruiken voor de uitbreiding van het raadhuis.

Hoofdmannen-
kamer

Wil je weten hoe het middeleeuwse Wijnhuis er ongeveer 
uitzag? Ga dan naar de Boteringestraat en bewonder het 

pand op nummer 19. Stadsbouwmeester Mulock Houwer 
heeft dit gebouw in 1912 ontworpen als gemeentelijk 

belastingkantoor. De voorgevel is geïnspireerd op die van 
het oude Wijnhuis op de Grote Markt. 

Een replica

Rond 1470 werd naast het Raadhuis het Wijnhuis 
gebouwd. Dat hoorde bij de Hanzestad die Groningen was. 

Het was forser van opzet, maar beide gebouwen 
vertoonden gelijkenissen met hun trapgevels, pinakels en 

gebogen vensters. In het Wijnhuis kwamen de
 Stadsbestuurders en hoge ambtenaren bijeen en 

bespraken met een glas wijn hun werk en het leven 
daaromheen. Onder het wijnhuis zat een grote wijnkelder, 

maar soms was deze te klein voor de grote voorraad. In 
1703 kreeg het Wijnhuis toestemming om een deel van de 

gevangenis onder het Raad- en Wijnhuis, bedoeld voor 
zware misdadigers, ook te gebruiken als wijnkelder.

Het naastgelegen 
Wijnhuis 

1580, De Tachtigjarige Oorlog woedt ook in Stad. Stadhouder Rennenberg brengt met een staatsgreep 

Groningen weer in het Spaanse kamp. Een prent uit 1752 van S. Fokke (Groninger Archieven)

Het oude Raad- en Wijnhuis vlak voor de sloop, gezien 

vanuit het noordwesten. Kopergravure door Hs. Numan, 1774.

 (Groninger Archieven) 

De tegen het Raad- en

 Wijnhuis aangebouwde 

panden. Gravure van 

Theodorus Beckeringh, 

circa 1774.

 (Groninger Archieven)

Meer weten over 
de aanpak van 
het Stadhuis?

De samenstelling van 
deze historische 
informatiepanelen 
is mede mogelijk 
gemaakt door de 
Groninger Archieven.



De prachtige vogelvluchtprent is in opdracht van de stad 
in 1643 gemaakt door Egbert Haubois, een vermaarde 

ingenieur/landmeter en latere stadsbouwmeester. Het 
was Jan Lubberts Langeweerd, een kopergraveur, die de 

3D-tekeningen vervolgens uitsneed in vier koperplaten. 
Hiernaast kun je goed zien hoe het Raad- en Wijnhuis in 

het midden van de stad was gelegen.

De originele kaart van Haubois 
is te zien in de Groninger Archieven. Een 

kopie hangt in het Gemeentekantoor aan 
het Gedempte Zuiderdiep 98. 

Kaart van 
Haubois



Na honderden jaren trouwe dienst was het Raad- en 
Wijnhuis-complex eind 18e eeuw bouwvallig en te klein 

geworden. In 1770 werd besloten dat er een plan moest 
komen voor ‘de timmeringe van een Nieuw Stads Huis’. 

Twee Groninger regenten namen het initiatief. Antony van 
Iddekinge had als belangrijkste burgemeester in feite de 

macht, zijn vriend de vermaarde professor Petrus Camper 
de ideeën. Zij vonden dat Groningen een voor die tijd 

ultramodern stadhuis moest krijgen en wisten precies wat 
ze wilden. Camper had eerder in Londen het imposante 

Mansion House (de ambtswoning van de burgemeester) 
gezien. En zoiets moest het maar worden. 

Krakkemikkig en 
zonder allure

De winnaar van de prijsvraag was Jacob Otten Husly. Hij 
had eerder het statige stadhuis van Weesp en het pand van 

genootschap Felix Meritis in Amsterdam ontworpen. De 
bouw van het nieuwe Stadhuis werd vervolgens echter 

jarenlang geplaagd door geldgebrek, weerstand uit de 
bevolking, politieke spanningen en andere tegenslagen. 

De start van de bouw werd een aantal keren uitgesteld.

Een bouwtijd van 
35 jaar

Het zou tot 1810 duren dat het Stadhuis min of meer af 
was. In datzelfde jaar werd ons land namelijk ingelijfd bij 

het Franse keizerrijk en het Groninger gemeentebestuur 
vervangen door Franse afgezanten. Hoe dan ook, het 

stadhuis van Groningen is qua architectuur sindsdien wel 
een van de belangrijkste voorbeelden van de 

neoclassicistische bouwstijl in Nederland. 

Zo kon het gebeuren dat de plek van het gesloopte 
Raad- en Wijnhuis verloederde tot een groot gat vol vies 

water. Het gat werd uiteindelijk gedicht en maar bestraat. 
Er werd vervolgens een versoberd ontwerp gemaakt. Pas 

in 1792 startte de bouw. Drie jaar later werd het werk 
stilgelegd, de dagelijkse kosten werden te hoog en het geld 

was op. Jarenlang stond er een half afgebouwd Stadhuis, 
als bewijs van een ooit te overmoedig begonnen project. 

Het stadsbestuur schreef in 1775 een prijsvraag uit voor 
het ontwerp van een nieuw stadhuis. Uniek, want dit was 

de eerste keer dat zoiets met een prijsvraag werd gedaan 
in Nederland. Uiteindelijk kwamen er ruim veertig 

inzendingen binnen, uit binnen- en buitenland. De 
ontwerpen werden beoordeeld door een eenmansjury. 

Door Camper dus, zo ging dat toen.

Prijsvraag voor een 
nieuw Stadhuis 

Het min of meer definitieve bouwplan van Husly uit 1792. 

(Groninger Archieven) 

Een eerdere variant op het bouwplan: nu met een trappartij die

uitnodigt vanaf de Grote Markt. (Groninger Archieven) 

Dans om de vrijheidsboom in de Franse Tijd. 

Let links op het Stadhuis dat nog in aanbouw is.

 - Schilderij: Johann Ludwig Hauck (1795).  (Collectie Groninger Museum) 



Omdat het oorspronkelijke ontwerp – er was 600.000 
gulden voor begroot - te duur was geworden, besloot men 

de westkant maar niet te bouwen. Daardoor kreeg het 
gebouw een wat halfbakken U-vorm. Pas in 1869 werd 

vanwege ruimtegebrek toch maar besloten tot de bouw 
van de westvleugel. 

U 
vorm

Bovenin de voorgevel zie je iets dat lijkt op een klokje. De 
wijzer geeft niet de tijd, maar de windrichting aan. Hij 

staat in verbinding met de metershoge windvaan op het 
dak. Beiden werden rond 1870 geschonken door 

grootindustrieel W.A. Scholten. Hij was inmiddels een van 
de rijkste mannen van het land en woonde recht tegenover 

het Stadhuis in een groot statig gebouw, haast een paleis 
waardig. Scholten wilde graag kunnen zien uit welke 

richting de wind kwam en daar was deze windvaan op die 
plek tegenover zijn huis ideaal voor.

De windvaan 
van Scholten 

Ergens eind 19e eeuw vond het Stadsbestuur het nodig om 
een hek om het Stadhuis te zetten. De reden zou zijn dat 

tijdens marktdagen de marktkoopvrouwen en ander volk 
brutaal in de vensterbanken gingen zitten. En dat leidde 

de ambtenaren alleen maar af. Het stadhuis werd er met 
het hek - het staat er nog steeds - overigens niet 

uitnodigender op. 

Een hek om 
het Stadhuis 

Grote Markt noordzijde gezien naar

 het oosten. Rechts het stadhuis, met 

open achterzijde. Circa 1825-1850. 

(Groninger Archieven) 

 

De windvaan boven op het Stadhuis.  

 



In de aprildagen van 1945 werd Groningen na vier dagen 
hevige strijd bevrijd door de Canadezen. Het ging ten 

koste van driekwart van de bebouwing rond de Grote 
Markt. Eeuwig zonde, want het was tot dan een van de 

mooiste pleinen van Nederland. Hoe dan ook, de 
Martinitoren en het Stadhuis kwamen min of meer 

ongeschonden uit de strijd. Aan de westzijde kun je nog 
wel goed de inslagen van kogels zien.

Bevrijding

De Canadese generaal Bruce Matthews op de trappen van het Stafhuis samen met burgemeester 

Cort van der Linden, april 1945. Foto Lt. D. Guravitch, Groninger Archieven/LAC

 

Eind jaren veertig. De verwoeste gebouwen zijn opgeruimd. Wat rest is een kale vlakte die wacht op de Wederopbouw. 

Foto KLM Aerocarto, Groninger Archieven (Copyright)   

 

Het eveneens gespaarde Goudkantoor met op de achtergrond het Stadhuis. 

(Groninger Archieven)

 

Ca.17 april 1945. Een Canadese

 tank op de Grote Markt 

gezien vanuit 

de Poelestraat. 

Foto Folkers, Groninger Archieven

Een herinnering aan de 

bevrijding. Kogelgaten in de 

westmuur van het Stadhuis.

Eind april 1945. De ruïnes 

van de oostwand met 

middenin het eveneens 

verwoeste 

Scholtenhuis.

Foto onbekend, 

Groninger 

Archieven



Het Nieuwe Stadhuis was de benaming voor de gewenste 
uitbreiding van het Stadhuis. Het werd rond 1961 

gebouwd, na jaren discussie. Dit extra kantoorpand was 
onderdeel van de wederopbouwplannen voor de Grote 

Markt, want ook de oude Waagstraat lag na de bevrijding 
in puin. Wat in de jaren zestig het toppunt van 

modernistisch bouwen moet zijn geweest, was drie 
decennia later de meeste Stadjers een doorn in het oog. 

Het witte gebouw lag erbij als een op de foute plek 
aangemeerd cruiseschip. Het was door middel van een 

glazen luchtbrug verbonden met het oude Stadhuis. Een 
grote statietrap, waar overigens steeds meer ongewenst 

volk op ging zitten, keek uit op de Herestraat. Een lelijk 
hek dat al dat zitten moest voorkomen, maakte het 

wezensvreemde ensemble uiteindelijk compleet.

Het Nieuwe 
Stadhuis

In 1994 volgde de sloop van het Nieuwe Stadhuis. Er werd 
in het reeds gestripte gebouw een spectaculair Requiem 

opgevoerd waar tienduizend mensen op af kwamen! Er 
kwam ruimte voor een nieuwe Waagstraat. Stadjers 

konden kiezen uit vier plannen. Zij kozen in grote 
meerderheid voor het plan van Adolfo Natalini, dat uit 

drie bouwblokken bestond. De Bestuursdienst van de 
gemeente zat jarenlang in het kantoordeel. 

Het 
Waagstraat-project  

1995. Het Waagstraatcomplex 

in aanbouw.

 (Foto Ton Broekhuis)

De staatsietrap en de luchtbrug, 

gezien vanaf Tussen beide Markten. 

Foto Onbekend (Groninger Archieven) 

Jaren '80. Het Nieuwe Stadhuis met de luchtbrug. Het Oude Stadhuis keek uit op het 

busstation. 's Avonds om 23.45 vertrokken alle bussen voor hun laatste route. 

Prachtig gezicht was dat! 

Foto Bur. Voorlichting gem. Groningen, Groninger Archieven 



In de gangen van het Stadhuis hangt veel kunst. We 
kennen allemaal de iconische paardenkeuring van Otto 

Eerelman. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om veel werk 
van het kunstenaarscollectief De Ploeg. Even prachtige als 

kleurrijke stadsgezichten, goudgele korenvelden in het 
Ommeland, donkere wolkenluchten boven Stad… De 

trouwzaal toont muurschilderingen van Ploeg-schilder 
Johan Dijkstra. En op veel andere plekken in het Stadhuis 

komen we geschilderde burgemeesters tegen. Het zijn er 
vele, uit de 16e tot en met de 21e eeuw. De schilderijen 

liggen nu allemaal in de opslag. Wat zou het mooi zijn als 
we al die kunst straks wat uitnodigender zouden kunnen 

tentoonstellen… 

Kunst in 
het Stadhuis

Tweehonderd jaar geleden, in de Franse Tijd, danste men 
rond de meiboom op de Grote Markt. En we kennen 

allemaal natuurlijk de kermis. Feest in Stad! En dan had je 
vanuit het Stadhuis zelf natuurlijk ook nog koninklijke 

ontvangsten, het paardenspul, de intocht van Sinterklaas, 
het glazen huis van Serious Request, vette optredens van 

Eurosonic en de (te) spaarzame huldigingen van de FC. 
Het stond steevast zwart van de mensen. 

Feest op de 
Grote Markt  

De paardenkeuring tijdens Gronings Ontzet op 28 augustus (detail). 

Geschilderd door Otto Eerelman in 1919. Hangt sindsdien in de hal van het Stadhuis.

Huldiging FC Groningen

Wat kan het druk zijn op de 

Grote Markt. links Eurosonic 

open air, hieronder een grote

 bijeenkomst in de jaren 

dertig.  

Foto links: Bas Meelker

Foto onder: Foto onbekend, 

Groninger Archieven



 

gemeente.groningen.nl/aanpakstadhuis

Meer weten over 
de aanpak van 
het Stadhuis?

De samenstelling van 
deze historische 
informatiepanelen 
is mede mogelijk 
gemaakt door de 
Groninger Archieven.

Begin van de Wederopbouw, jaren ’50. Apotheek Sissing in 
aanbouw met rechts de ruïne van de Hoofdwacht. (Groninger Archieven)



juli 1776
definitief ontwerp klaar
start van de bouw

 
Een hele geschiedenis. Hiernaast zie je 
de tijdlijn van de bouw van het Stad-
huis. Op de plattegronden kun je goed 
de basisvorm van de diverse ontwerpen 
zien. 

Hieronder nog een mooie foto van 100 
jaar geleden. De elektrische tram reed vlak 
voor het Stadhuis langs, op weg naar de 
Herestraat...

Tijdlijn bouw
Stadhuis

10 jaar

PRIJSVRAAGONTWERP DEFINITIEF ONTWERP

AANGEPAST ONTWERP

U-VORM DICHTGEBOUWD
62 jaar

maart 1770
besluit tot een nieuw stadhuis

februari 1774
definitieve prijsvraag

burgemeester Van Iddekinge en 
zijn compagnon Camper nemen 
het voortouw

februari 1775
deadline prijsvraag

maart 1775
Husly als winnaar benoemd

november 1775
Husly stadhuisbouwmeester

1787
bouwput wordt gedempd
(op aandringen van 
omwonenden)

1789
† Van Iddekinge
† Camper

november 1790
nieuw locatieonderzoek

april 1777
bouw wordt stilgelegd

burgemeester Van Iddekinge in 
opspraak om zijn ‘vriendjespolitiek’ 

problemen rondom de financiën 
van het stadhuis

juni 1792
geen nieuwe locatie
Husly krijgt opdracht tot 
een nieuw ontwerp

mei 1792
Husly presenteert nieuw ontwerp

1793
start van de bouw

1795
de Bataafse Omwenteling

de bouw is stilgelegd
dagelijkse kosten zijn te hoog 
geworden en het geld is op
daarnaast paste het 
stadhuis niet bij de nieuwe 
bestuursvorm

januari 1796
† Husly

januari 1802
besluit tot afbouwen 
stadhuis 

geld bijeengebracht 
d.m.v. negotiatie 

maart 1802
Raammaker wordt 
uitvoerend architect

start van de afbouw

oktober 1802
winterstop

augustus1802
winterstop over

januari 1806
stadhuis wind- en waterdicht

oktober 1806
stadsbestuur neemt 
zijn intrek 

nog niet voltooid:
- peristyle
- schilderwerk
- vloeren op de 1e 

en 2e  verdieping

1810
peristyle voltooid
stadhuis ‘af’ 

nog niet voltooid:
- schoorstenen
- hek binnenplaats
- ballustrades
- vloer vestibule

1872
verbouwing stadhuis

U-vorm wordt dichtgebouwd 
i.v.m. ruimtegebrek

op het fronton wordt een 
windroos neergezet


